Wachten op transport

Elisabeth Oets
Woensdag 17 april 2024
20.00-22.00 uur

Het Zonnnelied

Kiosk 6, Venray

Aan de hand van fragmenten uit zijn
dagboek en brieven, brengt Elisabeth
Oets een hommage aan haar opa
Philip Mechanicus (1889-1944).
Zij heeft hem nooit gekend, maar hij
leeft voort door zijn indrukwekkende
oorlogsdagboek “In Depot”.

Zij vertelt zijn levensverhaal vanuit
haar eigen familiegeschiedenis en
perspectief. Een boeiend en
aangrijpend verhaal van een selfmade
man die zich, geholpen door het
opkomend socialisme, opwerkte uit
bittere armoede tot een veelgeprezen,
kritisch journalist en chef buitenland
van het Algemeen Handelsblad. Vanaf
1940 trok hij zich weinig van alle
verboden voor Joden aan: “ik ben niet
fout, zij zijn het”. Het werd hem
fataal.

Regionale




Struinen door
Psalmen anders

Catrien Posthumus Meyjes en
Willeke Smits

Zondag 29 oktober 2023
15.00-17.00 uur

Protestantse kerk,

Hendrik Jan IJpenberglaan 31,
Elsendorp

Wat heeft Psalmen anders te bieden?
Wat kan jouw gemeente met Psalmen
anders? Hoe pak je dat aan?

Op de studiemiddag Struinen door
Psalmen anders krijg je een goed
beeld van de bundel, de
mogelijkheden, de afstemming op de
eigen context.

Dat gebeurt natuurlijk zingend, onder
leiding van Catrien Posthumus Meyjes
en begeleid door Willeke Smits.
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zingen en bidden in huis en kerk
en alle overige

geinteresseerden.

Jauchzet,frohlocket!

Over het
Weinachtsoratorium van
Johann Sebastian Bach

Rinke van der Valle
Zondag 26 november 2023
14.30-16.00 uur
Protestantse kerk,
Helmondseweg 5, Deurne

“Jauchzet, frohlocket!” is de titel van
een lezing over het
Weihnachtsoratorium.

Het feest van de geboorte van
Christus is in de muziekgeschiedenis
vele malen getoonzet. Bij Johann
Sebastian Bach leidde dit tot een
groots en omvangrijk werk.

Hoewel Bach het als een geheel heeft
gecomponeerd, was het in zijn tijd
bestemd voor zes achtereenvolgende
feestdagen.

Tijdens de lezing ga ik onder andere
in op de ontstaansgeschiedenis van
het Weihnachtsoratorium, de
structuur van het werk, de woord-
toon relatie en de uitvoeringspraktijk.
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Om het hart terug te

brengen (liefde en
geweld in Zuid-Afrika)

Annemarié van Niekerk,
Woensdag 21 februari 2024
20.00 - 22.00 uur,
Protestantse kerk
Veerstraat 24, Boxmeer

‘Om het hart terug te brengen’ is een
indrukwekkende en prachtig geschreven
memoir van Annemarié van Niekerk
over haar jeugd tijdens Apartheid en de
lange, gewelddadige weg naar de vrijheid
voor de zwarte bevolking van Zuid-Afrika.
Ze keert terug naar haar geboorteland en
maakt een tocht terug in de tijd: naar haar
eigen bewustwording van het onrecht, de
worsteling met haar conservatieve vader,
haar plek als witte wetenschapper, als
geliefde van een zwarte man, haar
schuldgevoelens en haar diepe liefde voor
het Zuid-Afrikaanse landschap.




