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In de Stille week gedenken wij
het lijden, het sterven
en de opstanding van Jezus Messias.

Dit jaar is het thema: in stilte onderweg

We kennen veel soorten stiltes.

De broze stilte als er ruzie is.

De wanhopige stilte als er iets gebeurd is,

de fijne stilte na een mooie dag en de ongemakkelijke stilte...
De heilige stilte als we in de ruimte van God treden.

Maar het kost moeite om juist die stilte te zoeken

en te vinden in de veelheid van stemmen.

We horen uit het evangelie van Lucas

hoe Jezus de stilte zocht op de berg.

hoe hij de laatste maaltijd gebruikte met zijn leerlingen.
hoe hij verraden en gevangen werd

hoe hij terecht stond

en ter dood werd gebracht.

Wij wachten met zijn discipelen en de vrouwen
bij het graf op de dageraad.

en laten ons met hen verwonderen

over zijn opstanding.

De diensten in de Stille Week zijn voorbereid door de Liturgiegroep
Maas en Peel i.s.m. ds. Marise Boon. In de Paasmorgendienst gaat ds.

Wim Hordijk voor. Er is dan ook kindernevendienst.

Dit boekje wordt gebruikt van donderdag 17 april t/m zondag 20 april.
Na de laatste dienst kunt u dit boekje mee naar huis nemen.



Witte Donderdag 17 april

De dienst begint met orgelspel

De Paaskaars brandt.

Er ligt een feestelijk avondmaalskleed op de tafel.

Er staan bloemen en schalen met brood en bekers met wijn.

De liturgische kleur van deze dag is wit, het wit van zuiverheid
en vernieuwing.

Dit omdat vroeger de mensen, die in de veertigdagentijd gevast
hadden, op deze dag in witte kleren deze tijd van boete en inkeer
afrondden.

Vanaf nu zijn ze weer ‘schoon’

Welkom
Openingslied 556: 1,3,5 Alles wat over ons geschreven is

Begroeting
Gebed

Lied 887: 1 Wees stil en weet: Ik ben uw God
Inleiding op de lezingen en uitleg bloemschikking.
Lied 283: 1,2,3 In de veelheid van geluiden

Lezing Lucas 21:37-22:6

Stilte

Lezing Lucas 22:7-13

Lied 395: 1 Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd
Tijdens het zingen maken de diakenen de tafel klaar
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Tafelgebed

Lezing Lucas 22:14-20. 7jjdens deze lezing wordt het brood
gebroken en de wijn ingeschonken

Lied 395: 2 en 3 Op die avond van het Paasfeest
Gebed: het Onze Vader.

Vredegroet : lied 147 ZZZbundel
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Delen brood en wijn

Stilte

Lezing Lucas 22:21-30

Lied 395: 4 Op die maaltijd van het Paasfeest
Lezing Lucas 22:31-34

Stilte

Lezing Lucas 22:35-39

We verlaten in stilte de kerk



Goede vrijdag 18 april

Samen zorgen we voor stilte in deze ruimte.

De liturgische kleur van vanavond is paars.

Het paars van inkeer en rouw.

Er staan twaalf kaarsen op de avondmaalstafel,

die straks, tijdens het horen van het ljjdensverhaal,

éen voor één gedoofd zullen worden.

Toch wordt het ook vanavond niet helemaal donker.

De laatste twee kaarsjes blijft branden als stille getuigen
van wat we vandaag hebben gehoord en gezien.

Groet
V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.

Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Gebed

Lezing Lucas 22:39-46 doven eerste kaars
Lied 558: 5 Here, om Uw bloedig zweet

Lezing Lucas 22:47-53 doven tweede kaars
Stilte

Lezing Lucas 22:54-62 doven derde kaars
Stilte

Lezing Lucas 22:63-71 doven vierde kaars

Lied 558: 6 Om het zwijgen, het geduld

Lezing Lucas 23: 1-12 doven vijfde kaars
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Stilte

Lezing Lucas 23:13-25 doven zesde kaars
Lied 558: 7 Om het woord van goddelijk recht

Lezing Lucas 23:26-31 doven zevende kaars
Stilte
Lezing Lucas 23:32-43 doven achtste kaars

Lied 558: 10 Heer, om Uw vijf wonden rood

Lezing Lucas 23:44-46 doven negende kaars
Stilte

We ruimen de tafel leeg.

We dragen de Paaskaars weg.
We doven de lichten.

Lezing Lucas 23:47-48 doven tiende kaars

We veriaten in stilte de kerk.



Stille zaterdag 19 april

U ontvangt bij binnenkomst een kaarsje, een liedboek en een
liturgieboekje.

Samen zorgen we voor stilte in deze ruimte.

De lichten zijn gedoofd . De tafel is leeg.

Buiten brandt de vuurkorf, die ons hoop geeft
met de warmte en het licht van zjjn vlammen.
Deze nacht zullen we waken en hopen en bidden,
tot het Paasevangelie klinkt:

De Heer is waarlijk opgestaan!

Groet
V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.

Zingen 887 Wees stil en weet, Ik ben uw God
Lezing Lucas 23: 49-56

Gebed

Zingen Psalm 62:1, 4 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Lezen Psalm 131

Vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere ?

ALLEN: OMDAT WIJ IN DEZE NACHT GEDENKEN HOE GOD HET
LICHT ROEPT IN HET DUISTER EN RUIMTE SCHEPT OM TE
LEVEN.

Terugkomst van het licht.



De gemeente gaat staan. De nieuwe Paaskaars wordt binnen
gebracht, die buiten ontstoken is aan het vuur.

Wij steken onze lichtjes aan.

Tijdens het binnenkomen van het licht zingen we meerdere
keren (a capella) lied 598 Als alles duister is

Lezen Lucas 24:1-12

We doven onze lichtjes en gaan weer zitten.

Zingen lied 631: 1, 2 tussen waken, tussen dromen
Gebeden

Collecte

Slotlied 630: 1, 2 en 4 sta op een morgen ongedacht
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We ontsteken onze lichtjes opnieuw en gaan met brandende
kaarsjes naar buiten, we warmen ons bij het vuur en kunnen
nog een glas wijn of sap drinken.



Zondag Paasmorgen 20 april

Vanaf 9.45 uur is er een sing-in, waar u bij binnenkomst in de
kerk van harte wordt uitgenodigd om mee te zingen.

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst.

Intochtslied: lied 637: 1,2,3 en 4. O vlam van Pasen, steek ons
aan.

Stilte en bemoediging.
Kyrie gebed

Glorialied lied 624: 1,2 en 3. Christus, onze Heer, verrees.
Tijdens het lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Gebed bij de opening van de schriften.

Lezen: Lucas 24: 1-12.

Zingen lied 641: 1 en 2. Jezus leeft en ik met Hem!

Lezen: Lucas 24: 36-49

Zingen lied 641: 3 en 4.

Overdenking

Zingen lied 630: 1, 2, 3, en 4 Sta op ! Een mogen ongedacht.

Inzameling der gaven.
Kinderen komen terug van de nevendienst.
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Dankgebed, voorbeden, stilgebed met gezamenlijk Onze Vader.
Slotlied: lied 634: 1 en 2 U zij de Glorie.
Zegen

Gezongen Amen. Lied 340b.
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Hij was gevallen,
de gekruisigde crimineel naast Jezus.
Het kruis is zijn loon,.....
verdiend.
Zo anders dan de man van Nazareth naast hem.

Maar dan komt in hem

de zachte kracht naar boven .

Als een kwetsbaar kind vraagt

de schuldige aan de onschuldige: vergeet me niet.

De man van Nazareth kijkt hem aan,
hij kijkt voorbij het nu,
voorbij de schuld,
voorbij het verknalde leven,
voorbij de verlorenheid.

Hij zegt: aan jou zal ik denken
Wanneer ik aan de overkant kom.
Het is voor jou niet afgelopen.
Jouw duistere leven

draag Ik naar het licht.
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